
Woord van de Voorzitter      
 

Vooreerst wil ik jullie van harte welkom heten op deze Conferentie van de  

Clubs 2014. 

Wij mogen nog maar eens terugblikken op een prima jaar 2013, met vlotte 

samenwerking tussen de liga’s en tussen de clubs, en met internationaal enkele 

merkwaardige sportieve successen. Dat verdient een hartelijke dank en een 

welgemeende proficiat aan alle betrokkenen, vooral aan de vele vrijwilligers die 

zich weer belangeloos hebben ingezet. 

Alhoewel het aantal deelnemers aan onze wedstrijden weer lijkt te stijgen, wil ik 

toch jullie speciale aandacht vragen voor de communicatie binnen en rond onze 

sport. Want, groei moet onze belangrijkste doelstelling blijven. 

Het blijft dan ook mijn diepste overtuiging dat wij meer inspanningen moeten 

leveren voor onze communicatie met de buitenwereld. Immers, waar de 

geroutineerde en vaste waarden de kalenders van buiten kennen en blindelings 

de weg vinden naar onze wedstrijden, is dat veel minder het geval bij 

beginnende of occasionele deelnemers: zij gaan niet om de haverklap onze 

websites bezoeken en onze kalenders staan niet maanden op voorhand in hun 

agenda’s ingeschreven. 

Ik geloof dan ook dat we nog beter gebruik moeten maken van e-mailings, 

sociale media en pers, zodat we voor elke wedstrijd een paar twijfelaars kunnen 

overhalen om toch in te schrijven en deel te nemen. Daar zullen zeker mensen 

tussen zitten die uiteindelijk toch door de microbe gebeten worden. 

Ook met onze bestaande leden kunnen en moeten we mijns inziens beter 

communiceren. Zo lijkt het mij een goed idee om bepaalde vragen (zoals bv. 

gps-gebruik of het nut van voorinschrijvingen) eens voor te leggen aan al (of 

zoveel mogelijk van) onze leden. Het kan maar een kleine moeite zijn om 

hiervoor op het internet de mogelijkheden te scheppen. 

Voor het overige laat ik nu het woord aan onze secretaris-generaal, niet zonder 

hem, nu hij afscheid gaat nemen, nog een keer van harte te danken voor zijn 

jarenlange niet-aflatende en minutieuze inzet. 

Wij wensen jullie opnieuw een prima oriëntatiejaar. 

 

Mark Van Bruggen 

Voorzitter 

ABSO-BVOS 

 



Le mot du président      
 

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette Conférence des 

Clubs 2014. 

Nous venons encore de vivre une très bonne année 2013: la collaboration entre 

les ligues et entre les clubs était fructueuse, et nous avons pu noter, au niveau 

international, pas mal de succès sportifs remarquables. Tout cela mérite un 

grand merci et des félicitations sincères à toutes les personnes concernées, 

notamment à tous les bénévoles pour leur engagement généreux. 

Malgré le fait que le nombre des participants à nos compétitions semble de 

nouveau augmenter, je veux demander votre attention toute particulière pour la 

communication à l’intérieur et autour de notre sport. Car la croissance doit rester 

notre objectif principal. 

Je reste profondément convaincu du fait qu’il faudra augmenter nos efforts 

quant à notre communication avec le monde non-orienteur. Car, là ou les 

routiniers connaissent les calendriers par coeur, tout comme ils se retrouvent aux 

courses sans trop y réfléchir, ceci n’est pas du tout le cas des débutants et de nos 

participants occasionnels: ils ne passent pas tous les jours sur nos sites internet, 

et nos courses ne sont pas inscrites dans leurs agendas. 

Je crois donc que nous devrons utiliser encore mieux les possibilités que nous 

offrent la presse, les médias sociaux et les mailings électroniques. Si, pour 

chacune de nos organisations, nous pourrions convaincre quelques hésitants à 

participer quand-même, nous en trouverons certainement aussi qui seront 

infectés par la microbe et qui continuent à pratiquer notre sport régulièrement. 

Je crois aussi qu’il faudra aussi mieux communiquer avec nog membres 

existants. Nous pourrions ainsi poser certaines questions (comme l’utilisation de 

gps ou la nécessité des inscriptions au préalable) à tous (ou un maximum de) nos 

membres. Il ne serait sans doute pas très difficile à créer cette possibilité sur 

l’internet. 

Pour le reste, je laisse la parole à notre secrétaire général, qui quittera bientôt sa 

fonction. Je le remercie une fois de plus pour ces années plein d’engagement 

continu et minutieux. 

Nous vous souhaitons une excellente année sportive. 

 

Mark Van Bruggen 

Président 

ABSO-BVOS 

 


